
1-3-2026 10:00 Ds. Klaas v.d Kamp Kampen   Orgel 

8-3-2026 10:00 Open dienst     IJHOE  

11-3-2026 19:30 Ds. H. Pap Kerkenveld Biddag Diaconie 

15-3-2026 10:00 Ds. J. van Holten Nunspeet   Kampereiland Helpt 

22-3-2026 10:00 Ds. B. v. Veluw IJsselmuiden   Onderhoud 

29-3-2026 10:00 Ds. H.L. Rodenhuis Ens Palmpasen Mensenkinderen 

2-4-2026 19:30 Bart v.'t Ende Kampen 
Heilig 
Avondmaal Hulp Oost Europa 

3-4-2026 19:30 Bart v.'t Ende Kampen Vesper Geen collecte 

5-4-2026 10:00 Bart v.'t Ende Kampen Pasen Werelddiaconaat 
 
 

Van de kerkelijk werker 
Muziek en lof 
  
Muziek kan iets in ons raken wat woorden soms niet kunnen bereiken. Een melodie kan 
aangenaam zijn om naar te luisteren, troost bieden in verdriet of kracht en steun geven in 
moeilijke tijden. Al vroeg in de Bijbel wordt Jubal genoemd als stamvader van allen die op de 
lier en fluit spelen (Genesis 4:21). Door de hele Bijbel heen zien we de betekenis van muziek 
terug. We denken aan David, die met zijn lier rust bracht bij Saul (1 Samuël 16), en aan Paulus 
en Silas, die in de gevangenis baden en God loofden, waarna de Heere de deuren opende 
(Handelingen 16). 
In Psalm 150 klinkt de oproep: “Alles wat adem heeft, loof de HEER.” Muziek is één van de 
manieren waarop wij dat mogen doen in de kerk en zeker ook daarbuiten. Soms klinkt de lof 
in een psalm of gezang, soms in een klassiek werk als de Matthäus Passion, soms in een 
instrumentaal stuk, in een opwekkingslied of een gospelnummer. 
In stilte mogen wij onszelf afvragen: “Welk lied houdt mij dicht bij God of brengt mij dichter 
bij Hem?”, “Welk lied herinnert mij aan Zijn liefde en trouw?” 
Hartelijke groet, 
Willem ten Hove 

(gemeentewerk.kampereiland@gmail.com) 
 

Pastorale gemeente 
 
Catechisatie – Muziek als thema 
Ook in de catechisatie stond muziek als thema centraal. 
We bespraken hoe muziek in de Schrift voorkomt en stonden daarbij ook stil bij Psalm 119, 
waar Gods Woord klinkt als een lied voor onze levenswandel. Van daaruit dachten we samen 
na over de verschillende vormen van muziek vandaag. Hierbij stonden we niet alleen stil bij 
psalmen en gezangen, maar ook bij opwekkingsliederen, gospel en zelfs muziek uit de Top 40. 
Een belangrijke vraag die we ons stelden was: “Wanneer is een lied of muziekstuk christelijk?” 
We bespraken positieve reacties, kritische geluiden en ook nuchtere middenwegen. Elke 
mening was waardevol. 
Zo leerden we met elkaar om bewust na te denken over wat wij luisteren en zingen én hoe 
muziek kan bijdragen aan een leven tot eer van God. 
Hartelijke groet, 
Willem ten Hove 
 



De Kindernevendienst  
Met het project ‘Locatie Jeruzalem’ bereiden we ons voor op het feest van Pasen. Tijdens de 
veertigdagentijd volgen we Jezus op zijn weg door Jeruzalem, van zijn intocht tot zijn 
opstanding. We volgen Hem op zijn weg naar Pasen. 
Op de komende zondagen zal een liturgisch bloemstuk ons ook vertellen over deze weg. 
 
 
Actie Kerkbalans 2026 – In verbondenheid delen 
Gemeente-zijn is een geschenk! God brengt ons samen rondom Zijn Woord, aan Zijn tafel en 
in dienst aan elkaar. Onze kerk is een plek waar geloof groeit, generaties verbonden worden 
en waar we elkaar vasthouden in vreugde en verdriet. 
Met uw bijdrage helpt u mee om dit hart van de gemeente kloppend te houden. De voorlopige 
toezeggein is € 26.673. Daarvoor hartelijk dank. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


